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Ride Out “De ontdekking van het Skiitsje”

Onze Roadcaptain en Assistant Director heeft deze rit voor ons
uitgezet, die ons voor een hezoek naar het Skiitsje Museum brengt in Earnewald. We
heginnen met koffie en gehak hij ons lid Rolf van der Veer. Lunchen in het museum
en we kunnen een afzakkertje nemen in Tiinje.

LET OP...OPGAVE VERPICHT!

Vanaf 10:00 uur - verzamelen bij Kromme Knilles, Heechein 42, 8491 EM Akkrum

10:45 uur - vertrek naar Earnewald
12:00 uur - Bezoek Skiitsje Museum, [entree € 4,=zit in lunch hedrag)
12:45 uur - Lunch at the Museum,

- Broodjes (bolletjes) ham en kaas, brood, suikerbrood, roggebrood, eitje,
fruit, melk, karnemelk, jus d'orange, koffie en thee.
13:45 uur - vertrek voor deel 2

Eindstop - Café Reastaurent Overwijk in Tynje (+19:00 uur)

Aebelina

Licht en behendig snort ze door het water.
De Abelina, het eerste en enige houten
skitsje dat sinds 1900 is gebouwd, is een
pronkje. Massief eikenhout is van kielplaat
tot luiken in sierlijke rondingen gebogen om
een schip te maken zoals dat ooit de Friese
wateren beheerste. Zo voer de oude

Wiebe Minderts Peekema ermee, en voor hem
Gerben Jentjes Zuidema, schippers op

het Grouster veerschip

Namens Pieter,
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